
Wandelingen 

 
Bossut - Gottechain 

 

Bossut en Gottechain vormden vroeger éénzelfde gemeente. Het zijn 2 totaal gescheiden dorpen, 

in vogelvlucht op een goede kilometer van elkaar, gesticht op de top 

van de heuvels die de vallei scheidt van een klein beekje, de Lembais, 

zijvijver van de Train. 

We vertrekken op het plein vóór de kerk. Zoals we zullen zien, is 

Gottechain een charmant klein dorpje dat steeds landelijk gebleven is, 

gelegen op een kam op de rand van een groot plateau. We vinden er 

nog steeds een groot aantal oude huizen, oude boomgaarden en 

moestuinen. 

Aan de voet van de trap die ons naar de kerk leidt, nemen we de weg, 

loodrecht op het plein, die ons in Rue de La Bryle brengt. Rechts staat 

een heel grote vierkantsboerderij, heel typisch voor deze streek, uit de 

18de en 19de eeuw. Imposante lange schuur, met jaartal 1804. Enkel 

mooie koeien- en paardenstallen. Een omvangrijke koer, mooi 

ingangsportaal met duiventil. Woongedeelte uit de 19de eeuw. Aan de 

buitenzijde een kapel gewijd aan de heilige Rita. 

We draaien links de Rue de la Bryle. Een beetje verder rechts verschijnen de grote gebouwen en de 

daken van een oude gesloten boerderij uit dezelfde tijd. We gaan er binnen langs een mooie 

portiek met duiventil, daterend uit 1833. De boerderij bezit een groot aantal architecturaal 

interessante elementen. De boerderij is nog steeds in gebruik, met de mesthoop op het erf. 

We gaan verder langs de Rue de la Bryle die samenkomt met de Rue de Nodebais. In de Rue de la 

Ferme du Châpitre staat een klein maar interessant boerderijtje. De Rue of beter gezegd de Chemin 

de Nodebais vervolgt zijn weg op het uitgestrekte plateau van Gottechain met zijn rijke 

landbouwgronden. Het zicht reikt enorm ver en we kunnen er genieten van prachtige panorama's. 

We hebben een verzicht tot Incourt, Beauvechain en Nodebais. We bemerken de massieve toren 

van de kerk van Tourinnes, het woud van Meerdael, de bovenkant van Néthen. Natuurlijk ook het 

dorp van Bossut en daarachter Ottenbourg. Ten laatste het dorp van Gottechain zelf. 

 

Guertechin 

Aan het eerste kruispunt, nemen we vervolgens links een landweg die afdaalt tot Guertechain. We 

lopen langs het park en het kasteel de la Fresnaye, een mooi gebouw uit de 19de eeuw met 

uitzondering van de duiventoren (1657), die we rechts kunnen zien. 

 

Petit en Grand Royal 

We steken de Chaussée de Louvain over om de weg te nemen 

die ons leidt naar de hoeves van Petit en Grand Royal, 

verborgen in de diepte, uit het zicht van de nieuwsgierigen op 

de Chaussée de Louvain. Voedselvoorraden, bewerkte gronden, 

bosjes, hagen van populieren en haagdoorn, ... 

We laten Petit Royal rechts van ons liggen (een mooi geheel van 

gebouwen in baksteen) en draaien links de weg in die passeert 

vóór de Grand Royal, vroeger bijgebouw van de abdij van 

Valduc in Hamme-Mille, eervol vermeld sinds 1686. Een grote 

vierkantshoeve uit de XVIIIde eeuw, aangepast in de XIXde eeuw en nog in restauratiefase. Op het 

ingangsportaal bevinden zich wapenschilden van Thérèse Fioco met de datum 1754. Ze heeft een 

schuur in de lengte gebouwd en een woongedeelte met een apart karakter. 



 

Bossut 

We klimmen naar het plateau van Bossut via een charmante weg door 

weiden en bosjes. Het dorp en de kerktoren, een groep huisjes en oude 

hoeves zullen weldra voor ons opduiken. Hier moeten we het dorp eens 

rond gaan, door de kleine straatjes wandelen, om te proeven van de 

charme van de kleine oude huisjes, de oude boomgaarden en de 

hollewegen. 

Belangrijk is hier ook de kerk. Ze dateert uit het einde van de 

XVIIIde eeuw, ze heeft een interassant interieur en bezit een oud orgel uit 

1760, één van de mooiste instrumenten in Belgïe. Het werd pas 

gerestaureerd en regelmatig worden er orgelconcerten gehouden. 

Ernaast bevindt zich een groot bouwsel uit het einde van de 

XVIIIde eeuw met een heel mooie gevel, vroeger een pastorie en 

momenteel een Benedictijnerklooster. 

Achter de kerk mogen we niet vergeten de Ferme du Seigneur te bewonderen, een oude 

kasteelhoeve die toebehoorde aan de heren van Bossut, en waarvan de gebouwen in basteen en 

witsteen dateren uit de periode tussen de XVIde en XVIIIde euuw, mits enkele aanpassingen 

natuurlijk. Momenteel is de hoeve nog steeds in gebruik. 

 

 

Een beetje verder, op de Avenue Labby, staat een grote vierkantshoeve uit 1784. 

We nemen de richting van Grez langs de Rue Verbanis en de Rue Capitaine Linard. We steken 

opnieuw de CHaussée de Louvain over en nemen, op de hoek van een grote hangar, een landweg 

die ons, nadat we de Lembais overgestoken zijn, boven de Stampia naar een kruispunt leidt. Links 

nemen we een verharde weg die, langs het kleine dal, uitkomt 

aan de voet van Gottechain, eerst door weiden en dan dwars 

door een vochtige zone van hoogst interessante biologische 

waarde. Aan het kruispunt in de diepte nemen we de weg links 

die naar omhoog loopt. Prachtige zichten op Grez, Bossut, 

Archennes, Le Bercuit, ... 

Zo komen we op de Rue de la Bryde en vinden gemakkelijk het 

plein vóór de kerk terug waar we onze auto of fiets heben 

achtergelaten. 

 

Variante (5 km) 

Het is een aangenaam toemaatje bij de wandeling die we net beschreven hebben en die eigenlijk 

een wandeling op zich kan zijn. 

We vertrekken bij de grote Ferme de La Bryle, hierboven beschreven, en nemen we de Rue de la 

Bryle en draaien vlug naar rechts in de Rue de Linsmeau. Aan de eerste splitsing nemen we rechts 

een landbouwweg, die soms verandert in een holleweg, die afdaalt langsheen voedselvoorraden, ... 

Hier vinden we een vochtige zone dichtbij de Lembais. We draaien links in om zo naar omhoog te 

gaan tot aan het bos van Linsmeau langs een heel mooi parcours langsheen voedselvoorraden, 

landbouwgronden, bosjes, bossen, hagen, hollewegen, boswachterhuis, allerlei mooie bomen, 

coniferen en loofbomen,... Dit alles is het bewijs van de grote verscheidenheid en van een perfecte 

harmonie. Bovenaan zien we de Ferme de Linsmeau. 

Op het kruispunt zetten we rechtdoor onze weg verder via een pad langs het bos van Beausart - 

eerst een mooi stuk beukenbos - om zo te komen bij de imposante kasteelhoeve van Beausart die 

we weldra op onze rechterkant zullen zien verschijnen. Op het kruispunt zien we een klein 

neoklassiek gebouw en een kleine kapel, nisvorming en in witte steen met inscriptie op de sokkel 



"Ave Maria 1775". 

Op het einde van de dreef afgeboord door populieren op onze rechterkant (private toegang) zien 

we het portaalduiventil, uit 1726, en de mooie hoeve van het kasteel, een belangrijke 

vierkantshoeve uit de 18de eeuw en sinds de 17de eeuw eigendom van de abdij van Aulne, met 

een groot aantal architecturale elementen van kwaliteit. We mogen niet vergeten te vermelden dat 

er, binnen op het erf, een kapel staat, gewijd aan Sint Gertrudis, uit de XVIIde eeuw maar nog ouder 

van oorsprong (private eigendom). 

We steken het kruispunt over en draaien links om zo terug te keren naar Gottechain via een 

landbouwweg die dwars door dit prachtige plateau loopt. Het plateau ligt op 100m hoogte en 

domineert heel de aangrenzende streek. Alle dorpen en klokkentorens van de omgeving 

verschijnen één voor één aan de horizon vol velden, bossen, boomgaarden,... Een immens zicht. 


